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Nancy Slangen, wonend en geboren te Hasselt (°1966) maakt collages, schilderijen en
sculpturen. Haar collages resulteren steeds in reproducties op groot formaat.
Daarnaast combineert Nancy Slangen ook de afgedrukte collage met schilderen en maakt
ze schilderijen pur sang.
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Work of Nancy Slangen
Traps & fascinations for free imagination (1-8)

Luk Lambrecht

1.

Schilderkunst is een weergaloos medium dat een kunstenaar — wars van alle externe druk
van recente nieuwe reproductie-mogelijkheden die zich als bij een flessenhals ophouden
in de digitale en virtuele omwentelingen van de laatste decennia — in staat stelt de
verbeelding uit te drukken op een zelf gekozen werk-ritme en volgens een flexibel omgaan
en verwerken van een onuitputtelijke mix van zich aandienende beelden. De verbeelding is
als een spier die lost en verkrampt; afstoot en aantrekt om per slot van rekening te
tuimelen in de “fixatie” van een taal die op een heerlijke manier de rol lost met de
werkelijkheid.

Er is realisme en er is sur-realisme; er is ongedwongenheid en dogma-loos-heid zoals in
losse bewegingen zoals Cobra en Automatisme en er bestaan grillige bergketens van
abstractie die qua intenties nooit abstract kunnen zijn maar met graagte, dolle pret en
geniepige knipoogjes een extract blijven van de ervaren realiteit.

2.

Er is hoe dan ook, vanaf het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw een kentering
merkbaar in de kunst waarbij opvalt dat de kunst méér en méér evolueert in stilistische
cocons. Vanaf de pop-art is de kunst in de op elkaar volgende domeinen en/of shifts vrij
voorspelbaar geworden.

Stijl is een alibi en een reden om houvast te bieden: stijl is het uitlokken van samen-
horigheid; stijl houdt de zweem van zekerheid hoog waarbij de speculatieve waarde van
het kunstwerk ‘gewaagd’ en gecrediteerd blijft aan min of meer mentale en mercantiele
gelijk-gestemdheid.

Met de blijde intrede van de digitale beeldvorming is het hedendaagse beeld vogelvrij
verklaard tegenover de reéel beleefde werkelijkheid. Met wat kunde van pc-programma'’s
worden artificiéle paradijzen gecreéerd; virtuele werelden waarin de tijd zichtbaar verglijdt
of waarin het beeld een zone-vreemd al dan niet bewegend teken blijft zonder
noemenswaardige link met het leven.

Virtuele kunst neigt niet zelden naar autisme, narcisme en zinsbegoochelingen die de
realiteit een ferme hak zetten. Mensen verslikken zich tijdens de vrije tijd in complexe
games of in videokunst waarin de techniek fungeert als het nieuwe — handig geproduceerd
met trucjes, vernuft én met ‘bravoure’ — de wereld ontstijgt in een roes van leuk weg-
vluchten.

Wellicht is deze vlucht in het virtuele waarin de tijd niet eens bestaat en de suggestie leeft
van het bekampen van het eindige leven - het lang verwachte “nieuwe opium” voor het
volk.

Het virtuele benevelt de gedachten en leidt tot aliénatie. De geali€éneerde mens verstrikt in



en tussen het spanningsveld tussen dromen en feiten, met alle gevolgen van dien —
merkbaar in een explosieve vrije markt waarin het gebrek aan rust wordt gecompenseerd
met (betalend) en florerend aanbod van wellness, mindfulness en nieuwe vormen van
natuur- en geestesbeleving.

3.

Schilderkunst is nooit ver weg geweest — wat vele inlandse critici daarover ook mogen
beweren — de schilderkunst nam zeker in ons land altijd een prominente plaats in
tegenover andere methodes van beeldproductie zoals fotografie, video, sculpturale
installaties en digitale kunst.

Het is ook merkwaardig dat de Belgische schilderkunst nooit de greep op figuratie losliet.
Schilders zoals Raoul De Keyser zuiverden weliswaar het meteen direct de-codeerbare in
hun beeldtaal weg ten voordele van een abstrahering die zich weliswaar volop afspeelt in
de realiteit.

De zuivere figuratie bleef wel in de achterkamers circuleren — wellicht door de snel
vooruit-schrijdende gang van het ont-werelden van de beeldtaal in de kunst.

Dat was een proces dat aansleepte tot het begin van de jaren zeventig toen men op een
nulpunt naderde van de schilderkunst. Dit fenomeen liep gelijktijdig met het volop de-
materialiseren van het kunstwerk als mercantiel object — ook deels als een verwerping van
het ware karakter van een kunstwerk dat in een kapitalistische context de speelbal is van
de ondoorgrondelijke (onbesproken) spelregels en mechanismen die leiden naar
speculatie én productie van meerwaarde.

Als men spreekt van re-figuratie en dat was het geval in het begin van de jaren tachtig van
de vorige eeuw, dan bedoelde men ermee een soort naieve, wild rond zich heen
schilderende ‘terugkeer’ waarin niet meteen de relevantie van de schilderkunst werd
opgevist maar wel de jarenlange opgekropte energie van de kunstenaar die toen een
vrijgeleide én een uitlaatklep vond en kreeg met volle potten verf en stevige borstels. Ook
in ons land werd de herwonnen picturale vrijheid — weliswaar meer getemperd — op een
succesvolle manier geintroduceerd met werk van kunstenaars-schilders zoals Marc Maet
en Philippe Vandenberg.

4.

Op de keper beschouwd is in ons land de Antwerpse kunstenaar Fred Bervoets (1942) de
eenzame schilder die tegen heug en meug een verhalende manier van schilderen bedreef
die vandaag met de massale opkomst van een jonge generatie miniatuur-achtig werkende
schilders/monniken “de moeder-mal” is van deze recente evolutie. Met dit verschil dat
Fred Bervoets zijn inspiratie “vist” uit zijn onstuimig 'klein’ leven in zijn stad Antwerpen -
levenslang gepatroneerd door zijn galerie De Zwarte Panter van de legendarische bezieler
Adriaan Raemdonck.

Plastisch gedroomde verhalen zonder filmische aspiraties zijn al meer dan 50 jaar een
bron en drive van inspiratie voor Fred Bervoets die nu pas toe is aan een meer algemene
erkenning.



Of Fred Bervoets vandaag invloed uitoefent of niet, doet er niet toe; het is een vaststelling
dat figuratieve kunst opnieuw in de lift zit en dat betekent nog helemaal niet dat alle
schilderkunst in het zog meandert van een variant op imitatie van waardevrije beeldtaal.

Schilderkunst is vandaag een veelkoppige octopus geworden van een mixend omgaan met
actuele invloeden, zintuiglik aangedreven impressies alsook kennis van de rijke
geschiedenis van de zich als “oneindig” aandienende (schilder)kunst.

De schilder is vandaag een meer dan gevierd dj; een kunstenaar die beelden produceert
die qua origine niet (meteen) traceerbaar zijn, maar juist een ongerijmde poética
ontwikkelen en insinueren waarin de suggestie van een ‘onwaar’ leven zichzelf ontpopt tot
een mentale wereld waarin het goed is en wordt er even ‘in’ te vertoeven.

5.

De artistieke productie van Nancy Slangen is in het
patch-work van de kunst van vandaag niet in een of
ander hokje te duwen — zeker niet in de context van
de Belgische kunst. Misschien heeft ze wel een
aantal stiefvaders wiens werk vandaag niet meteen
bijdraagt tot de urgentie van de actuele kunstwereld
en dito markt. Kunstenaars zoals Fred Bervoets en
Pjeroo Roobjee alhier, Louise Bourgeois, Tony
Oursler en Hans Bellmer van daar en toen - zijn en
blijven einzelgangers die dwars hun koppigheid
blijven en bleven uitschilderen als een soort guerrilla
tegen de goede en geaccepteerde en bijgevolg goed
verkopende, neutrale en kabbelende smaak.

6.

De kunst van Nancy Slangen oogt als een aanlokkelijk toxisch paradijs van op het eerste
gezicht zorgeloos bij elkaar geraapte beelden waarin bij nader toezien stekelige angels
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